
Geloofswandeling
Laten we samen de Koninklijke Weg bewandelen. We hebben een Hoop te delen met elkaar.

Opzet
Kies samen met nog iemand een wandelroute.
Neem deze opzet mee (op telefoon / papier).
Zoek geschikte momenten waarop jullie tijdens de wandeling stil kunnen staan bij de volgende onderdelen. Voel je vrij om 
onderdelen toe te voegen of over te slaan.
Neem een Bijbel mee, pen en papier (een geloofswandel-schrift) en eventueel een gebed (of Psalm).

Onderdelen

= wandel een stukje = sta stil

Lees een Bijbelgedeelte (bijvoorbeeld het gedeelte dat afgelopen zondag in de kerkdienst gelezen is). Laat dit tot jullie 
doordringen.

Hoe heeft de Heilige Geest door dit gedeelte tot je hart gesproken?

Hoe zou je de boodschap van dit gedeelte samenvatten?

Kies allebei voor jezelf een kernachtig vers uit het gedeelte. Hebben jullie hetzelfde vers gekozen? 

Leg uit waarom je voor dit vers gekozen hebt.

Deel eventuele vragen die je hebt over dit gedeelte.

Wat voor gevolgen heeft dit gedeelte voor jou? 
Neem eventueel iets mee van de wandeling of neem een foto van iets tijdens de wandeling dat je daaraan herinnert.

Wat zijn de gevolgen van dit gedeelte voor jou en mede-christenen?

Wanneer zou je dit gedeelte ter sprake brengen bij een mede-christen?

Kijk eens om je heen. Wat zien jullie allemaal? Wat horen jullie?

Wat zijn de gevolgen van dit gedeelte voor jou en degenen die op je pad gebracht worden die niet met Christus leven?
Wanneer zou je over dit gedeelte spreken met iemand die zonder Christus leeft?

Schrijf op: welke bemoediging geeft dit gedeelte. Hoe motiveert het?
(Anders gezegd: hoe vormt dit gedeelte onze liefde, onze hoop, ons ontzag en ons verlangen?)

Kies eventueel nog één van de volgende vragen:
– wat vind je opvallend / treffend in dit gedeelte?
– hoe denk je dat de eerste lezers van dit gedeelte of degenen die betrokken waren bij dit gedeelte zich hebben gevoeld?
– hoe zou jij gereageerd hebben?
– wat leren we over God in dit gedeelte?
– wat leren we over mensen in dit gedeelte?
– waar in de Bijbel kom je meer van zulke dingen tegen?
– wat in dit gedeelte wijst op Jezus of laat zien dat we Hem nodig hebben?
– wat is de link met jouw en mijn levensverhaal?
– wanneer stond jij voor de uitdaging die in dit gedeelte naar voren komt?
– hoe lijken wij op de mensen in dit gedeelte?
– hoe daagt dit gedeelte je uit of hoe bemoedigt het je?
– hoe helpt dit gedeelte je om te zien wat het betekent om op Gods weg te wandelen?

Bid samen. Gebruik eventueel het meegenomen gebed of een Psalm. 
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